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Özet 
Müziğin belli bir kültüre ait bir yiyeceği/içeceği temsil etmesi, bu çalışmanın merak konusudur. Belli 


bir kültüre ait müziğin, kişilerde bazen o kültüre ait yiyeceği/içeceği çağrıştırabildiği bilinmektedir. Bu durum, müziğin temsil ettiği kültür ile de doğrudan ilişkilidir. Bu araştırmada da, rakı kültüründe yer alan müzik türünümtürlerinin belirlenmesi ve ilgili müzik türlerinin hangi amaçla(rla) tercih edildiğinin araştırılmasıyla, rakı kültürünü temsil eden bir müzik türü/türleri olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel düzende durum tespitine dayalı bu nitel araştırmada, rakı kültürünü temsil eden 


müzik türü/türleri belirlenip, bunların rakıyı temsil etme nedeni irdelenmiştir. 
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Abstract 
The fact that music represents a food/beverage belonging to a certain culture is the subject of curiosity 


of this study. It is known that music belonging to a certain culture can sometimes evoke the food/drink of that culture in consumers. This situation is directiy related to the culture that music represents. In this study, it is aimed to determine whether there is a music genre/genre that represent the raki culture by determining the music genre(s) in the raki culture and investigating the purpose(s) of the related music genres. İn this gualitative research based on due diligence in descriptive order, the music genres representing the raki culture were determined and the reason for their representation of raki was 


examined. 
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1. Giriş 


Ruhun gıdası müzik ile bedenin gıdası yiyecek/içecek birlikteliği, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Dünya üzerinde; aile sofralarından, yenebilen/içilebilen her türlü mekana kadar her yerde “müzik” duymak mümkündür. Müzik; kimi zaman kulağa hoş gelecek kadar hafif veya konuşmaları yan masalara taşımayacak kadar tempolu; kimi zaman iştah açacak kadar eğlenceli veya tadın hedonik yönünü etkileyebilecek dinamikte olabilmektedir. Öyle ki müziğin; mekanda geçirilen vakitten, ürün satışına, reklam videolarının akılda kalıcılığından, yeme/içmeden alınan tada kadar, birey üzerindeki etkileri merak konusu olmuş, yapılan araştırmalar bu etkilerin neler olabileceğini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. 


Bohlman (2005: 205)'a göre kendi başlarına anlamları olmayan sesler, kelimeler, notalar, insanlar tarafından bir araya getirilerek müziği oluşturmakta ve müzik, iletilmek istenen anlamları aktarmaya aracılık etmektedir. Dolayısıyla müzik, işlevsel olarak bir anlam inşa etmekte ve bir düşünceyi, bir duyguyu, bir fikri taşıyarak; ve yaşanılan dünya ile olan etkileşimi temsil etmektedir. Müziğin, kültüre özgü, sembolik hale gelen birtakım eylem ve davranışta da yer aldığı görülmektedir (Williams, 2006; 241; Williams, 2016; 394). Öyle ki müzik, insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır ve insan ihtiyaçlarını çıkış noktası olarak kabul eden başta pazarlama olmak üzere, diğer tüm disiplinler; müzikten önemli ölçüde yarar sağlamaktadırlar. Nitekim yeme/içşme ile müzik ilişkisini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır (Polzonetti, 1999; Williams, 2006; Braus, 2007; Beardsworth ve Keil, 2011; Perez, 2015; Murray, 2015; Williams, 2016) ve görülen odur ki her çalışma sonraki çalışmalar için temel oluşturmakta ve bu ilişkinin varlığının daha güçlü şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır. 


Diğer taraftan yeme/içme ve müzik ilişkisine dair çeşitli çalışmalar olsa da; doğrudan kültürü temsil eden bir yiyecek/ içeceğe dair çalışmalar henüz çok azdır. Nitekim bu araştırma müzikle doğrudan ilişkili, Türk kültüründe 500 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip “rakı kültürü” (Wwww.mey.com.tr, 2021) ve “rakı sofrası (çilingir sofrası)” geleneği ile müzik ilişkisinin uluslararası alanda sunulması ve ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. 
Kendine özgü özellik gösterebilen rakı kültürünün, kendine özgü bir müziğinin olup olmadığının belirlenmesi bu araştırmayı gerektirmiştir. Bu araştırmada, ilgili problemden yola çıkılarak; rakı-müzik ilişkisi içerisinde hangi müzik türü/türlerinin tercih edildiğinin ve bu tercihlerin hangi amaçlarla yapıldığının belirlenmesi ve belirlenen müzik türünümtürlerinin rakıyı temsil edip etmediğinin irdelenmesi, rakı-müzik arasında kurulan ilişkinin açıklanması üzerine özgün bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma, uluslararası alanda konusunun ilk defa araştırılıp sunulması, ürün ve müzik ilişkisi konusuna odaklanılması, ürün ve müzikle birlikte duyusal deneyime doğrudan odaklanılması, ortaya çıkarılması; nörogastronomi, gastrofizik gibi alanlar açısından ufuk açıcı olması bakımından da önemlidir. 


2. Yöntem 


Nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan içerik analizi ve betimsel analiz tekniği, rakı- müzik ilişkisinin çözümlenmesinde yöntem olarak kullanılmıştır. Bu nedenle “Etik Kurul İzni” alınmamıştır. Neuman (2014)'e göre içerik analizi tekniği, yazılı belgelerde bulunan içerikleri, bilgileri veya sembolleri araştırmak için kullanılan bir tekniktir. Bu bağlamda çalışmada rakı ve müziğin birlikte yer aldığı ulaşılabilen belgeler, şarkı sözleri, edebi eserler üzerinden bir analiz şeklinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla çalışma ulaşılabilen yazılı kaynaklarla sınırlandırılmıştır. Bir içerik analizi yapmak için öncelikle belli bir tema ya da alt temalar oluşturulur ve belli kelime, cümle veya görseller analiz edilerek çalışmanın amacına uygun olarak yorumlanır (Özdemir, 2010; 334). Bu çalışmada da rakı kültürü, meyhane, müzik temaları üzerinden bir analiz gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntem içerisinde kullanılan bir 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diğer teknik ise betimsel analiz tekniğidir. Betimsel analiz tekniği bir olguyu karakterize eder; kimin, neyin, nerede, ne zaman ve ne ölçüde olduğunu irdelerken; nedensel etkilerini belirlemeyi amaçlar (Loeb vd., 2017; 42). Dolayısıyla araştırmada da rakı kültürünün işitsel yönü karakterize edilmiş ve rakı müzik ilişkisini ortaya koyan nedensel etkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel analiz biçiminde amaç, elde edilen bulguların özetlenmiş ve yorumlanmış şekilde aktarılmasıdır (Özdemir, 2010; 326). Bu bağlamda rakı-müzik ilişkisi nitel analiz yöntemi içerisinde bulunan içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi ile incelenecektir. Elde edilen sonuçlara göre rakı ile müzik arasındaki ilişki ortaya çıkarılacak, belirli obir müzik türünün rakıyı temsil ettiği/etmediği, literatür (oçerçevesinde değerlendirilecektir. 


3. Yeme/İçme Kültürünün Müzik ile İlişkisini İnceleyen Araştırmalar 


Müzik, 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden Verdi'nin operalarındaki şölen sahnelerinde, yiyecek/içeceğin toplumun sosyal sınıf farklılıklarını ortaya koymada bir araç olarak kullanılmıştır (Polzonetti, 1999; 71). Nitekim Verdi, insan ruhunun derinliklerinde gerçekleşen karmaşık süreçleri kendine has üslubu ile eserlerinde müzik aracılığı ile somut biçimde karakterize etmektedir. Benzer şekilde Beardsworth ve Keil (2011), yiyecek ve içeceklerin yaşam tarzlarını nasıl temsil ettiği ile ilgili sembolik anlamları ortaya çıkarmışlardır. 


Braus (2007), klasik batı müziği bestecilerinin, yemek ve müzikle olan ilişkisini tarihsel kaynakları ile incelemiştir. Yazar kronolojik bir sırayla ele aldığı çalışmada, klasik batı müziği bestecilerinin yeme/içmeden aldığı hazzı, müzik kavramları ile eşleştirdiklerine dikkat çekmiştir. 


Willams (2006), müzik ve yeme/içme arasındaki bağın gücünü açığa çıkaracak; yemek, müzik ve insan temelli birtakım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Williams? a göre yemek ve müzik bir toplumun “kim” olduğunu ortaya koyan bazı kültürel anlamlar içerir. Örneğin bazı toplumlarda yemek ve müzik yasak hazları temsil eder, bazılarında ise yemek ve müzik tatmin olmak için gereklidir. Williams yerel yemek ve müziğin incelendiği çalışmaları bir araya getirerek hazırladığı kitapta (Williams, 2006; Williams, 2016) yemek ve müzik birlikteliğinde yer alan ilişkiyi farklı boyutları ile ele almaktadır. Örneğin yazar bir çalışmasında iyi bir enstrüman çalmak ile iyi yemek pişirmek arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş, hazırlık aşamasından sunuluş aşamasına kadar benzer yönleri olabileceğine vurgu yapmıştır. Benzer şekilde, hem yemeğin hem müziğin “tüketimi” sırasında da uyulması gereken ortak bazı davranış kurallarının olduğunu söyleyerek farklı boyutların varlığına işaret etmiştir. 


A Symphony of Flavors (2015), yemek ve müzik ilişkisini akademik anlamda ele alan bir diğer kaynak olarak karşımıza çıkar. Müzikoloji, antropoloji, sanat tarihi, edebiyat ve psikoloji araştırmacılarının makalelerinden oluşan kaynak, yemek ve müziği birlikte ele alan bazı çalışmalardan oluşmaktadır. Kaynakta bu birlikteliği ele alan çarpıcı çalışmalardan biri Perez” in (2015) Kahve Kantatı (Kaffeekantate) adlı eseri ele aldığı çalışmasıdır. Çalışmada Klasik Batı Müziği tarihi, eserde yer alan sembollerden yola çıkarak, müzik ve yemek ilişkisini ortaya koymuştur. Perez bu anlamda çalışmasında tarihsel bir akış izlemiştir denilebilir. Benzer şekilde Murray (2015), Cape Verde'de kadınların tarlada çalışırken şarkı söylemesini yemek ve müziğin ilişkisi anlamında örnek olarak değerlendirmiştir. 


Pazarlama alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, nörogastronomi ve gastrofizik gibi bilimsel yöntemler kullanan alanlar ve bu alanların, gastronomik deneyimde sesin ve müziğin rolüne ilişkin geliştirdikleri farklı bir bakış açıları göze çarpmaktadır. 


Philip Kotler (1974)'e göre, insanlar satın alma deneyimi sırasında, somut ürünü, ürüne eşlik 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eden diğer detayların tamamı ile algılamaktadırlar. Yazara göre somut ürüne eşlik eden en önemli detay mekandır. Kotler (1974) somut ürünün mekan olmadığı durumda; mekanın, satın alma kararında somut üründen daha etkili olduğu görüşünü savunur. “Atmosfer” kavramı mekan kavramına eş bir kavram olarak ilk kez yazar tarafından kullanılmıştır. Kotler (1974)e göre atmosfer, tüketiciler üzerinde duyusal etkiler yaratarak satın alma eğilimini arttırmak amacıyla bilinçli olarak tasarlanmıştır. Çalışmada atmosfer kavramı; amaçlanan ve algılanan atmosfer olmak üzere iki ayrı şekilde incelenmiştir. Amaçlanan atmosfer, ortamı tasarlayan kişinin hedeflediği duyusal nitelikleri ifade ederken; algılanan atmosfer, kişinin renk, ses, gürültü ve sıcaklığa verdiği tepkiye göre değişken olabilmektedir. Bir diğer deyişle algılanan atmosfer farklılık gösterebilir. Kotler (1974)'e göre atmosfer duyulara ilişkin farklı boyutlar ile algılanmaktadır. İlgili boyutlar; “Görsel boyut: renk, parlaklık, büyüklük ve şekil”, “koku boyutu: koku ve tazelik”, “dokunsal boyut: yumuşaklık, pürüzsüzlük ve sıcaklık”, “işitsel boyut ise ses” şeklindedir ve tat boyutu doğrudan atmosfer ile ilişkili değildir. Kotler (1974) bu çalışmada işitsel boyuta yapmış olduğu atıf ile müziğin etkisine dolaylı olarak değinmektedir. 


Aşağıda örnekleri yer alan çalışmalarda ise belli bir kültüre ait yiyecek/içeceğin o kültüre ait müzik türü ile eşleştirilmesi sonucu kişinin satın alma davranışına yönelimine odaklanıldığı görülmektedir. 


Areni ve Kim (1993), bir restoran içerisinde yer alan şarap mahzeninde, arka planda çalan klasik müziğin; lüks satış talebine olan etkisini incelemiştir. Çalışma sonunda, arka planda klasik müzik çalındığında, müşterilerin daha pahalı şarapları satın alarak daha çok para harcadıkları ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla çalışmada; klasik müziğin, şarabın algılanan değerini arttırdığı ve davranışa yön verdiği görülmektedir. Benzer şekilde; bir restoran çalışmasında Milliman (1986), öğle arasında hızlı müzikler çalmanın; masaların daha hızlı dolup boşalmasına, akşam yemeğinde ise yavaş müzikler çalmanın, mekanda kalış süresini uzattığına ve buna bağlı olarak tatlı veya içecek satış oranlarının yükselmesine neden olduğunu ifade etmiştir. 


North vd. (1997)'nin şarap seçimi ve müzik ilişkisini irdeledikleri çalışmada; İngiltere'de yer alan bir marketin şarap reyonunda, deney amaçlı dört Fransız ve dört Alman markası şarap bulunan raflar düzenlenmiştir. Deney süresince bir gün Fransız müzikler ve bir gün Alman müzikler çalınarak satın alma davranışları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Fransız müzik eserleri çalınırken Fransız şarabı (9077), Alman müzik eserleri çalınırken Alman şaraplarının (9073) daha fazla satın alındığı gözlemlenmiştir. 


İncelenen çalışmalar neticesinde; çalınan müziğin kişinin satın alma kararı üzerinde oldukça etkili rol oynadığı görülmektedir. Dolayısıyla kişiler bilinçli olarak etki altına alınmak istendiği takdirde müzik etkili bir araç olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki; kişiler müzikten etkilenerek davranışlarına bilişsel olarak yön verme eğilimde olabilirler. Bir diğer ifade şekliyle müzik aracılığı ile davranış yönlendirilebilmektedir. 


Bir diğer dikkat çekici çalışmada Yeoh ve North (2010), katılımcılara Malay, Çin ve Hint yemeklerinden ve müziklerinden oluşan bir mutfak deneyimi uygulamıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların yiyecek/içeceği ve müziği eşleştirerek Hint müzikleri çalarken Hint yemekleri, Malay müzikleri çalarken Malay yemeklerini tercih ettikleri gözlenmiştir. 
Dolayısıyla çalışma bulgularına dayanarak müzik kültürünün o kültüre ait yiyeceği veya içeceği çağrıştırdığı ifade edilebilir. Ayrıca çalışmanın bir diğer önemli özelliği de bir ürüne veya davranışa uygun; bir müzik türünün var olabileceği yani kişiyi eyleme geçiren bir bilişsel boyutun varlığına işaret ediyor oluşudur. Dolayısıyla müziğin, belli bir ürünü hatırlatan veya söz konusu ürünün belirginliğini arttıran, kişinin zihin dünyasında güçlü bir etkiye sahip olduğu düşünülebilir. Bu açıdan bir durum değerlendirmesi söz konusu 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olduğunda ise deneyim odaklı çalışmalar yapılmakta olan nörogastronomi ve gastrofizik alanı karşımıza çıkmaktadır. 


Nörogastronomi alanında yapılan çalışmalarda; işitsel boyut içerisinde yer alan ses, önemli bir unsur olarak kabul edilir. Nörogastronomi yemeğin pişmesi, çiğnenmesi, yutulması sırasında çıkan seslerin, beyinde ortaya çıkan lezzet algısına, önemli ölçüde etki ettiği görüşünü savunur. Örneğin Shepherd (2012) çalışmasında şarap uzmanlarının tadım sırasında, görsel, duyusal, tatsal, kokusal bazı özelliklerinin yanı sıra şarabı ağızda hareket ettirirken ve yutarken duyulan sesin, algılanan lezzet üzerinde etkili olduğunu ifade etmiştir. 


Gastrofizik alanında yapılan çalışmalarda ise daha çok; bilişsel açıdan duyulara odaklanıldığı görülmektedir. Zampini ve Spence (2004) Pringles cipsi ısırırken çıkan yüksek ses düzeyinin tazelik algısı yaratabileceğini öngörerek gerçekleştirdikleri çalışmada; sesin yüksek veya alçak olması ile tazelik algısının oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. 


Spence (2016)'in yapmış olduğu çalışmada ses ve arka plan müziğinin gastronomik deneyime etki ettiği, benzer şekilde Spence (2017)'in yapmış olduğu çalışmada gastronomik deneyimin beş duyu organı ile birlikte gerçekleşen, bütünsel bir süreç olduğu vurgusu yapılmıştır. 
Dolayısıyla gastrofizik alanına dahil edilebilecek ilgili çalışmalar (örneğin Spence, 2016; Spence, 2017) popüler restoranların dikkatini çekmiş, ses ve müzik birlikteliğini çeşitli konsept menülerinde değerlendirmelerini sağlamıştır. Söz gelimi The Fat Duck restoran menüsünde yer alan ünlü Sound of the Sea (Denizin Sesi) tabağı, bu birlikteliğin etkisini gözler önüne seren çarpıcı bir örnek olarak değerlendirilebilir. 


4. Rakı ve Rakı Kültürü 


Belli bir kültürün inşa edilebilmesi, ortak dile, ortak anlamlara, benzer dünya görüşüne sahip olmayla mümkündür. Rakı, din, dil, ırk veya sınıf ayrımı gözetmeden insanları gönül sofrasında buluşturan, muhabbeti ile gönül kapılarını açmaya aracılık eden, Anadolu'da yaşamış bütün uygarlıkların kültür mirasıdır (Basmacı vd., 2018; 52). Türk kültüründe rakı söz konusu olduğunda “biz” ifadesini kolaylıkla kullanmak; rakının Türk kültüründe güçlü kültürel simgelerden biri olduğunun kanıtıdır (Zat, 2008; 7; Zat, 2013b; 123). 


Arapçada “ter” anlamına gelen rakı sözcüğünün kökenine dair farklı yaklaşımlar söz konusudur (Zat, 2013a; 169). Bu yaklaşımlardan bir tanesi rakı kelimesinin kökeninin iri, uzun taneli ve kalın kabuklu bir üzüm türü olan razaki üzümünden yapılan anasonlu rakıya dayandırılmasıdır. Söz konusu üzüm türünün kelime bakımından rakıyı çağrıştırıyor olmasından dolayı rakı kelimesinin bu üzüm türünden geldiği düşünülmektedir (WwWw.gisder.org, 2021). 


Rakı kültürü, Osmanlı” dan günümüze; çeşitli tarihsel, toplumsal ve kültürel süreçlerde denenerek ortaya çıkarılmış, özgün tadı ile bir modernleşme sürecinden geçmiştir (Zat, 2013b; 171). Rakının Anadolu'da ilk ne zaman üretildiğine dair kesin bulgular yoktur. Ancak 16. ve 
17. yüzyılla ait belgelerde geçen rakı kelimesi, rakının varlığına dair ipuçları sunmaktadır (Kesmez ve Aydın, 2014; 164). Nitekim Evliya Çelebi? nin Seyahatname'sinde de rakıdan bahsettiği görülür (Zat, 2013a; 173). Osmanlı toplumunda imbik kullanımının yaygınlaşmasından sonra İstanbul meyhaneleri şarabı damıtarak arak üretmeye başlamıştır (Rakı Ansiklopedisi, 2018; 169). O dönemde tarçın, karanfil, ıhlamur gibi çeşitli aromalardan arak/ rakı türleri üretildiği bilinmektedir. Evliya Çelebi' nin bahsettiği çeşitli aromalardan biri olan anasonun, rakıya karakteristik özelliğini vermiş olması oldukça çarpıcıdır. Nitekim Türk Rakısı karakteristik özelliğini anason tadından alır. Dolayısıyla Evliya Çelebi? nin bu vurgusu toplumun ortak damak tadını işaret etmesi açısından önemlidir. Nitekim bu ortak damak tadı, rakının yanına ona uygun mezelerden oluşan bir çilingir sofrası da kurdurmuştur(Rakı Ansiklopedisi, 2018; 115). 
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Rakının, dünyada kendine eşlikçi yemek kültürü geliştirilmiş; az sayıda kültürel içeceklerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte rakı, yanında ona eşlik eden muazzam kültürel zenginliğe sahip mezeleri ve kendine has adabı ve ahlakı bulunan (Zat, 1994) karakterli bir içkidir denilebilir. Ayrıca meyhane ve çilingir sofrası rakı kültürünün önemli bileşenleridir (Basmacı vd., 2018; 510). Söz gelimi balık, beyaz peynir, pilaki, turşu, meyve gibi günümüzde de yaygın olan bazı meze türlerinin, şarabın hakim olduğu eski İstanbul meyhanelerinde sunulması, rakı, meyhane ve çilingir sofrası arasındaki güçlü ilişkinin varlığına işaret etmektedir. 


4.1. Meyhane Kültürü 


Farsça mey (şarap) ve hane (ev) sözcüklerinden oluşan mey-hane sözcüğü; şarap içilen yer anlamına gelmektedir (Naskali, 2019; 135). Ancak mey sözcüğü zaman içinde anlam genişlemesine uğramış; sadece şarap değil, her türlü içki için kullanılmaya başlanmıştır. 
Dolayısıyla meyhane sözcüğü de genel olarak içki içilen yer anlamına gelmektedir. 


Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul, dünyada meyhaneler şehri olarak bilinmektedir (Zat, 2002; 25) ve İstanbul her dönemde müziğin merkezi olmuştur. Söz gelimi 16. yüzyıl yazarı Kastamonulu Latifi, Tarifname-i İstanbul adlı eserinde, İstanbul meyhanelerinin özellikle Tahtakale'de yoğunlaştığına, “Galata demek meyhane demektir” sözüyle meyhanelerin hatırı sayılır şekilde çok olduğuna dikkat çekmiştir (Zat, 2014; 26). Evliya Çelebi de Seyahatnâmesi? nde İstanbul'un dört bir tarafında 1000'e yakın meyhane olduğunu belirtmekte, bilhassa Galata'nın meyhane demek olduğunu söylemiştir (Kahraman ve Dağlı, 2014; 420). Galata ile ilgili benzer ifadeler Orhan Veli (2009)'nin “Dedikodu” şiirin de şu şekilde yer almaktadır: Güya bir de Galata'ya dadanmışız; Kafaları çekip / Orada alıyormuşuz soluğu / Geç bunları, anam babam, geç / Geç bunları bir kalemde / Bilirim ben yaptığımı. Benzer şekilde İpekten (1996), 17. yüzyılda meyhanelerin Haliç limanları ve Tarihi Yarımada etrafında gayrimüslim mahallelerde de yer aldığını belirtmiştir. Ek olarak II. Selim döneminde İstanbul' u ziyaret eden ressam Melling” in Boğaziçi ve Haliç resimlerinde meyhanelerin betimlendiği görülmektedir. 


Şarap gayrimüslimler için kutsal içki olarak görülmektedir. Dolayısıyla gayrimüslim mahallelerinde daha fazla meyhane olduğu görülmektedir (Rakı Ansiklopedisi, 2018; 515). 
İlerleyen dönemlerde ise 4b âlemi (Osmanlı döneminde üstü kapalı olarak içki içerek eğlenmek) geleneğinin giderek yaygınlaşmaya başladığı ve 19. yüzyıla kadar söz konusu geleneğin taşındığı söylenebilir. Bununla birlikte divan şiirinde ve bazı güfte örneklerinde yer alan âb âlemlerinin varlığı, en erken, 16. yüzyıldan bu yana yaşayan bir geleneğe işaret etmektedir. Örneğin 1sfahan makamındaki Âlemi-i âb içre Göksu'dan ve Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim şarkıları, âb âlemlerinin varlığını kanıtlamaktadır (Rakı Ansiklopedisi, 2018; 379). Diğer taraftan şarkılarda yer alan bu ifadelerin, aynı zamanda İstanbulluların Göksu, Kalender Bahçesi gibi yerlerde içkili kır âlemi düzenlediklerini de ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Hacı Arif Bey ve Şevki Bey'in bestelerinde de âb âleminden örnekler mevcuttur. Bu durum âb âlemlerinin edebiyat ve müzik içerisinde yer alan, önemli bir unsur olduğuna da işaret etmektedir. Nitekim devlet sohbeti veya siyasi sohbet yapılan mekânlar olarak da nitelendirilebilecek meyhaneler; diğer bazı örneklerinde olduğu gibi (öm: kahvehaneler, Karagöz Tiyatrosu ve Ortaoyunu gösterileri) Osmanlı sarayı tarafından risk teşkil eder nitelikte yerler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Osmanlı sarayı tarafından her daim gözetim altında tutulma ihtiyacı hissedilmiştir. İçkinin serbest olduğu, meyhanelerin kendi kültürünü inşa ettiği, dönemin ahenginin şiire, edebiyata ve müziğe yansıdığı “Lale Devri” şairlerinden Nedim meyhaneyi şu dizelerle anlatmaktadır: 


Meyhane mukassi görünür taşradan amma 


Bir başka ferah başka letafet var içinde (Macit, 1997; 350) 
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Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, meyhane ve müzik ilişkisinin yeniden şekillendiği görülmektedir. Toplumsal açıdan “üst sınıf” olarak tabir edilen sınıfın daha fazla ziyaret ettiği alafranga meyhaneler, Cumhuriyet döneminde alaturka formda gazinolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte Rumlara ait taverna kültüründen oldukça etkilenmiş gazino kültürü, rakı ve çilingir sofrasını, alaturka müzik ile buluşturmuştur denilebilir. Nitekim çalgılı meyhaneler, taş plak meyhaneleri, pikaplı meyhaneler, gazino kültürünün yansımaları olarak nitelendirilebilir. 


4.2. Rakının Kadim Eşlikçisi Müzik 


Müzik, antik çağlardan beri ritüelin ve içkili eğlencenin bir parçası olmuştur. Antik Yunan'ın şarap tanrısı Dionysos' un şöleni; müzik ve dansı barındırır. Roma ve Bizans, içki ile müziğin adeta kutsandığı uygarlıklardır denilebilir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi (1976)'nde 17. yüzyıl gedikli meyhaneleri, incesaz takımları, hanende ve sazendeler, kökleri Bizans? a uzanan güçlü bir geleneğe dayanmaktadır. Keykâvus (2006; 83Y'un Kabusnâme? sinde kurulacak içki meclisleri için, “...hoş avaz mutripler dahi hazır olalar ki; mutripsiz şarap sohbetinin safası olmaz...” tavsiyeleri, 11. yüzyılda içki ve müzik ilişkisindeki birlikteliğe ışık tutmaktadır. 
Keykâvus (2006)'a göre içki sofrasında bir müzik âleti çalan kimse (eski tabiriyle mutrip) olmadan keyifli bir sohbet yaşanmamaktadır. Bu kadim birliktelik, müziğin sadece icrasına değil, aynı zamanda gelişimine imkan sağlayan koşulları da beraberinde sağlamaktadır. 
Nitekim çalışmaya konu olan ilişkinin gelişim sürecini, rakı ve meyhanede olduğu gibi, bu topraklarda yaşamış çeşitli uygarlıkların bir diğer ortak kültürel miras olan müzik aracılığıyla da izlemek mümkündür. Dolayısıyla Osmanlı'nın “ab alemi” geleneği de, çilingir sofrasında bir araya gelen gönüllerde; neşe, coşku, keder ve hüzün gibi duygular muhabbet ve müzik eşliğinde bir araya gelerek müziğe kucak açmaktadır. 


Eğlence müziğinin sıklıkla icra edildiği mekânlar arasında meyhânelerin ayrıcalıklı bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Birer, 2018; 66). Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmed döneminden beri işletildikleri bilinen bu mekânlar, 19. yüzyılın ortalarına kadar zaman zaman çıkarılan içki yasaklarıyla kapatılmış olsalar da, Osmanlı şehir kültürüne farklı bir zenginlik kazandırmışlardır. Osmanlı eğlence geleneğinde şiir, edebiyat, müzik gibi alanlarda, rakı kültürünü yansıtan yapıtlar olduğu görülmektedir (Naskali, 2019; 136). Nitekim bu gelenek ve kültür şiir, kaside, şarkı, rubailerde çeşitli unsurları ile ele alınmaktadır. Ayrıca Osmanlı” da müziğin psikolojik, ruhsal ve sosyal tedavi amaçlı da uygulandığı belirtilmektedir (Ersoy ve Özcan, 2018; 602). Bu duruma örnek olarak; ordunun önünde giden, orduyu yüreklendiren, kendine özgü bir müziği icra eden mehteran takımı gösterilebilir. Dolayısıyla 19. yüzyılın sonundan itibaren eğlence hayatının temelini oluşturan içki ve müzik, Osmanlı kültüründe sahip olunan müzikal birikimin imbiklerden geçirildiği yaratıcı bir müzik ruhunun varlığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Bakırcı ve Karahasanoğlu (2020), metinlerarasılık /göstergelerarasılık bakış açısı ile inceledikleri şarkı sözlerinde, pek çok kültürel öğe bulunduğunu, diğer bir ifadeyle toplumsal açıdan önemli olan birtakım unsurlara gönderim yapılabildiğini ortaya çıkarmışlardır. Dolayısıyla içki ve müzik birlikteliğin aşağıda incelenen müzik türlerine ait eserlere yansıdığı görülmektedir. Örneğin Karagöz Tiyatrosu'nda yer alan kabadayı tiplemesinin söylediği sabâ türkü (Üngör, 1989; 80) şu şekildedir: 


On yedi tek düz mastika içtim, sekiz tanecik konyak 
Altı yedi vermut bira, elli tanecik şarap 

Bana serhoşsun diyorlar 

Var mı bende böyle bir hal, doğrusunu söyleyiniz 


Kabadayı mabadayı hovardayı movardayı saymıyorlar 
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Parasıyla değil mi be kardeşim, niçin sazlar çalmıyorlar? 


Osmanlı'da batılılaşma hareketleri ile birlikte yaşanan gelişmelere paralel olarak, müzikal alanda oDoğu/Batı, alaturka/alafranga arasında görülmektedir. e Alaturka, Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik müziği ile ilişkiliyken, alafranga Avrupa klasik müziği ile birlikte diğer batı müzik türleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda bir Doğu/Batı sentezini teşkil edebilecek bir tür olan kanto sözlerinde (Mahmure Enver Hanım, 1998) rakı: 


Sarhoşum ama hiç rakı içmedim 

Âşıkım ama hiç dilber sevmedim 

İçmiş olsam küp dolusu rakıyı içerdim 
Sevmiş olsam senin gibi bir dilber severdim 


Alafranga tarzı içki ve eğlence ortamı olarak akıllara gelen gazinolar, bugün Türk sanat müziği olarak anılan alaturka musikinin en önemli icra alanlarından biri olmuştur denilebilir. 
Dolayısıyla toplumsal algının değişimi ile birlikte, rakının yeri kendiliğinden alaturkanın yanı olmuştur. Sabahattin Ali'nin sözleri ile yorumlanan şarkıda (Nükhet Duru, 1979) rakı: 


Geniş meydanlarda yakılır çıra, 

Çakır nazlı nazlı dokunur def'e 

Süt gibi rakıyı sunar Çakır'a 

Gür bıyıklı, ateş gözlü bir efe 

Bir Rumeli türküsünde (Kadriye Latifova, 1928-1962) ise rakı: 
Lofça'nın ardına vardım 

Veresiye rakı şarap aldım 


Canım Lofçalı, doldur ah fincanı şeklindedir. Tokat Zile'ye atfedilmiş yaygın bir şarkının sözlerinde ise rakı: 


Lingo şişeler 
Rakı da mı içtin sen bensiz şeklinde yer almıştır. 


Kuşkusuz Türk halk müziği, maddi ve manevi tüm değerleri bir diğer ifadeyle ortak kültürü aktaran önemli bir müzik türüdür ve halkın müziği olarak icra edilmektedir. Halkı en yalın haliyle anlatan önemli bir unsurdur. Öyle ki Âşık Veysel' den Neşet Ertaş” a halk ozanlarının sofrasının ve türkülerinin eşlikçisi olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla rakının Türk halk müzik kültürüne önemli katkılar sağladığı göz ardı edilmemelidir. 


Benzer şekilde 1960'lı yılların toplumsal gündemi içerisinde kendine yer açan Anadolu rock, Türk halk müziği geleneği ile harmanlanarak ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Türk halk müziği geleneğinden doğan Anadolu rock' ta rakıya pek rastlanmamaktadır. Bu bağlamda rakıya çok fazla eşlik eden bir müzik türü olduğu söylenemez. Ancak Erkin Koray'ın “Anadolu rakı” rakı eşliğinde istisna olarak düşünülebilir. Nitekim Erkin Koray “Benden Sana (1982)” albümünde yer alan “Meyhanede” isimli şarkısında kalabalık rakı sofralarını betimlemiştir. Her ne kadar rakı ile rock (rak) arasında bir “ses” uyumu söz konusu olsa da, türkü barlarda tercihen rakı içilirken, aynı dönemin ürünü rock barlarda bira tercih edildiği görülmektedir. 


Diğer taraftan 2000” li yıllardan sonra ortaya çıkan rock müziği icra eden isimlerin ve grupların, rock ile rakı kültürü arasındaki ilişkiyi geliştirdiği görülmektedir. Söz gelimi “Belki Alışman Lazım (2002)” isimli albümde yer alan “Bu Akşam ” isimli şarkıda Duman: 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Kendime geldim geleli dostlar, olamam kimseye düşman 


Bir şüphem yok kefenim sağlam, içerim ben bu akşam, (Duman, 2002) derken, “Duman 1(2009) “albümünde “Sarhoş” isimli şarkıda: 


Haydi babam coş 
Burda müzik hoş 
Gerisi bomboş 


Olalım yine sar-sar-sarhoş (Duman, 2009) şeklinde söylemiştir. Benzer şekilde yine Duman grubunun /stanbul şarkısında İstanbul “Bu şehir rakıyla yaşar. ” şeklinde tarif edilmiştir. 


Bir diğer tür olan Arabesk müziğin, 45'lik plaklar ile birlikte, pikaplı meyhanelerin ortaya çıkış sürecinin de etkisiyle rakıya eşlikçiliği muazzam bir müzik türü olduğu söylenebilir. 
Örneğin arabesk müziğin en önemli temsilcisi olan Müslüm Gürses “Saracak Dost Eli Yok (1986)” isimli albümde (Müslüm Gürses, 1986) yer alan “Rakı Şarap Farketmez” isimli şarkıda rakıdan şöyle bahsetmektedir: 


Tek tesellim kadehler 

Başka bir şey istemez 

Sarhoş etsin yeter ki 

Rakı şarap fark etmez 

sözleri Abdullah Nail Bayşu? ya ait olan şarkıda ( Hülya Süer, 1987) ise rakı: Her şeyin var fiyakası 

Aşkın olur mu şakası 

Rakı koyup içecekler 
Göbeğinin tam ortası 

Kahve döveriz dibekte 

Rakı içeriz göbekte şeklindedir. 


Ahmet Sezgin, “Karanlık Dünyam (1972)” isimli albümünde seslendirdiği şarkıda rakı ile ilgili şunları söyler: İşte gün akşam oldu, gönlüm kederle doldu / Bir kadeh susuz rakı benim tesellim oldu. Roman müzisyenlerin de şarkılarında rakının yer aldığı görülmektedir. Söz gelimi Edirneli Yüksel ve Kadir Ürün “Sözlü Roman Havaları (1999)” isimli albümde İçti rakıyı salladı kendisini şeklinde rakıdan söz ederken, Deli Selim, Bu rakı nasıl rakı / Darıldı benim karı (1997) sözleriyle şarkıya giriş yapmaktadır. 


Pop ya da Türk hafif müziği şeklinde ifade edilen müzik türünün, rakı ile olan ilişkisinin, diğer müzik türleri arasında yaşanan karmaşanın sonunda değer bulduğu ifade edilmektedir (Bengi, 2018; Meriç, 2019). İlgili müzik türüne; Müzeyyen Senar, Ömür Göksel, Timur Selçuk “İspanyol Meyhanesi (1974) ”, Tanju Okan “Her Akşam Votka Rakı ve Şarap (1966) ” şarkıları ile damga vurmuştur denilebilir. Öte yandan Ajda Pekkan ile birlikte müzik türü, pop türüne doğru bir adım atmaktadır. Ancak kadim birlikteliğin tarihsel süreçte yerini koruduğu görülmektedir. Nitekim Ajda Pekkan “Ajda (1975)” isimli albümünde “İçme Sakın” isimli şarkıda 4zı karar çoğu zarar kim sayar / Boşaldıkça kadeh efkâr artar şeklinde rakıya gönderme yapmaktadır. Diğer taraftan Sezen Aksu ve Kayahan? ın sahnelerde yer alması ile birlikte rakı-pop birlikteliğinin de evirilerek, daha fazla bir araya geldiği görülmektedir. Haluk Levent “Leyla (1999)” isimli albümünde “Samoslu Dimitris” isimli şarkıda: Torbalı' dan aldım sapla samanı / Vurdum Selçuk üstüne / Rakımı hazırlamış Dimitris / Samos'un tepesine 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şeklinde rakıdan bahsetmektedir. 


Söz yazarları arasında Fikret Kızılok ve İlhan İrem albümleriyle rakı masalarının devamlı misafiri olmuştur (Bengi, 2018; 41). Fikret Kızılok “Zaman Zaman (1983)” albümünde “Serserinim” isimli şarkıda Bir bilsen ki ne hallerdeyim / Kaybolmuşum nerelerdeyim / Bir gün dudakta, bir gün tendeyim / Güzel gözlerinin meyhanesinde derken, İlhan İrem “Bezgin (1981)” isimli albümünde “Yol Geçen Hanı” isimli şarkısında Yalnızlığın kapkara bulutu yağsın artık / Dost diye sarıldığım kadeh kırılsın artık demiştir. Nazan Öncel “7'n Bitirdin (2006)” isimli albümünde yer alan “Anlat Arkadaşım ” isimli şarkısı ile: Hey garson Şuraya bir masa kuruver, ortaya bir büyük açıver Yanına bir ateş yakıver, maksat gözümüz doysun Şuraya bir deniz seriver, üstüne bir gemi koyuver Yelkeni şöyle bir açıver, maksat gönlümüz doysun diyerek; iki dostun çilingir sofrasını tasvir etmiştir. (Bengi, 2017; 77 Bengi, 2018;45) 


5. Sonuç 


İncelenen çalışmalarda görüldüğü üzere müzik, tat algısını değiştirmekten, davranışa etki etmeye, deneyimden, deneyimden alınan keyfin yoğunluğuna kadar pek çok farklı şeyi etkileyebilmektedir (Kotler, 1974; Polzonetti, 1999; Zampini ve Spence, 2004; Williams, 2006; Braus, 2007; Beardsworth ve Keil, 2011; Shepherd, 2012; Murray, 2015; Perez, 2015; Spence, 2016; Williams, 2016; Spence, 2017). Örneğin müzik aracılığı ile belirli bir ürünün hatırlanabildiği görülmektedir (Milliman, 1986; Areni ve Kim, 1993; North vd.,1997; Yeoh ve North, 2010). Diğer taraftan bu durumun tam tersi, somut ürün ile karşılaşıldığında da, belirli bir müziğin akıllara gelebilmesi mümkün olabilir. Söz gelimi fasıl türü müziğin, rakıyı hatırlatması veya tam tersi olarak; rakının, fasıl müziğini akla getirmesi çalışmanın ortaya çıkarmayı amaçladığı argümanın çarpıcı bir örneğidir. 


Müzik, rakının değişmez bileşeni olarak değerlendirilebildiği gibi, rakı da müziğin değişmez bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu durum çalışmada rakı ile meyhane arasındaki güçlü ilişkiye bağlı olarak alaturkanın yanına yakıştırılmış bir içki şeklinde benimsenmiş olmasına dayandırılmaktadır. Bununla beraber meyhane kültürü zamanla evirilmiş ancak rakı ile alaturka müzik daha çok bütünleşmiştir ve rakı-müzik birlikteliği fasıl konseptine taşınmıştır. Örneğin; alkollü içki üreticisi Mey içki; müziğin içki tüketiminde ve seçimindeki rolüne ilişkin geliştirmiş olduğu pazarlama stratejisi ile “Yeni Rakı Fasıl Ekibi” kurmuştur. 
Benzer şekilde Efe Yaş Üzüm Rakısı bu birlikteliğe atfen, rakı şişeleri üzerine OR Code ekleyerek, Turkcell Müzik iş birliği ile Türk Sanat Müziğine ait 50 adet eserin, telefon aracılığı ile dinlenebilir olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla rakı ile alaturka müzik dinleme geleneğinin çeşitli pazarlama stratejileri ile devam ettiği görülmektedir. Diğer taraftan pop türünden halk müzik türüne uzanan yelpazede dinlenen müzikler göz önünde bulundurulduğunda, her türden müzik rakıya eşlik edebilmektedir. Nitekim rap şarkıdan, rock şarkıya, Sezen Aksu? dan Sıla” ya kadar, şarkı sözlerinde rakıya yapılan göndermeler bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla her türlü müziği muhabbet sofrasını çoğaltan bir unsur olarak ifade etmek mümkündür. 


Rakı kültüründe, müziğin her türünün muazzam eşlik ettiği kadim bir birliktelik söz konusudur. Nitekim çalışmanın alt hedeflerinden biri rakı-müzik ilişkisinin, tarihsel bir süreklilik içerisinde değişmez birlikteliğini ortaya çıkarmaktır. Rakı, geçmişten bugüne bir kültürün uzantısı, farklı müzikal bileşenleri aynı sofrada deneyimlemeyi sağlayan, ortak belleğin; bozulmamış ve en önemli temsilcilerinden biridir. Dolayısıyla bizi biz yapan değerlerin kültürel dayanağını oluşturan tanıkların yaşatılması adına; bu tür çalışmalar alanyazına önemli katkılar sunacaktır. Gelecek çalışmalar nicel araştırma teknikleri kullanarak, çalışmayı daha da derinleştirebilir ve geliştirebilir. 
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